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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

23 november 2025 

“Gelukkig de zachtmoedigen” 

 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld 
 

 
 

 

 
 

 

 

Zoals elk zondag, maar zeker op deze zondag van gedenken, is er 

gelegenheid voor en na afloop van de dienst een kaarsje aan te steken 

in de gedachtenisruimte, links van het koor. 
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Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.   We gaan staan. 

♫ Waar de mensen dwalen in het donker - lied 286, cantorij strofe 1 

       allen strofe 3       

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 

Drempelgebed (naar lied 963) 
 

V: Alleen de liefde kent onze stem, en zij bewaart het geheim van ons bestaan. 
G: Als wij haar roepen, draagt zij ons door heel het leven heen. 
V: Alleen de liefde kent de weg, en kleurt de toekomst licht. 
G: Als zij óns roept, draagt zij ons daarheen waar het begon, voorbij de horizon. 
V: Alleen de liefde tekent ons ten voeten uit, haar armen om ons heen. 
    Voltooi en omgeef onze geliefde gestorvenen met een kleed van licht. 
G: Voorgoed geborgen waar licht en liefde zijn, bij God. Amen. 
 

Wij gaan zitten. 

Kyriegebed telkens besloten met lied 301k    

 

♫ Glorialied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht - lied 834,   strofe 1 en 3 allen,  

      strofe 2 cantorij           

 

DIENST  VAN  HET WOORD 
 

V: De Heer zij met U. 
G: Ook met U zij de Heer.       

 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
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Gebed 

 
Dit zijn de namen… 

 

Er wordt ook een kaars aangestoken voor wie wij gedenken  
van alle tijden en plaatsen. 

 

We luisteren, tijdens het lezen van de namen en het aansteken van de kaarsen, 
naar orgelvariaties op lied 199: Koester de namen die wij hier gedenken. 

 
De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 

Profetenlezing: Jesaja 49, vers 8 t/m 17 
 

♫ Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand  -   

       cantorij strofe 1, allen strofe 2        (melodie lied 730) 

 
 

Evangelielezing: Mattheus 4, vers 23 t/m 5, vers 16 

 
 

De cantorij zingt lied 989: “Gelukkig de armen van geest” 
 

Overdenking 
 
 

De cantorij zingt “God be in my head”   

 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Niet is het laatste woord gesproken  -  lied 818  
De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed telkens besloten met lied 368f: 

Onze Vader 
 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
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We gaan staan. 

♫ Slotlied: O grote God die liefde zijt  -  lied 838, strofe 1, 2 en 3  

 
Zegen, met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50% van de collecte is voor Protestantse Kerk 2025 - Pastoraat (Nederland)  

Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, 
aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de 
kerk. Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan 
gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun 
verdriet. Dan wordt de kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde.   
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals bij de 
scheepvaart, in gevangenissen of bij studenten. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

 

De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden, waren voor dhr. Gerard Pals 
 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar volgt een tijd van Verwachting; 
ADVENT. 
De eerste zondag van Advent, zondag 30 november, markeren we het begin van 
het nieuwe kerkelijk jaar met de bevestiging van drie nieuwe ambtsdragers. 
Welmer Blom treedt aan als ouderling, Jan Willem Sap en Michiel van der Meer 
treden aan als diakenen. 
Ook nemen we in deze dienst afscheid van een tweetal ambtsdragers met een 
lange staat van dienst; Wil de Vries-Kempes na meer dan twaalf jaar 
ouderlingschap en Hans Bronder na een opnieuw aantreden als diaken, na al 
vele malen eerder dit ambt te hebben bekleed. Ook staan we stil bij het feit dat 
Agaath Schilder-Verhoef heeft aangegeven haar werkzaamheden als 
ouderenpastor te willen neerleggen. 
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Haar vele vrijwilligerstaken in bezoekwerk en De Veste blijft zij gewoon 
overigens gewoon voortzetten. En de contacten die in de loop van de vele jaren 
in het bezoekwerk zijn opgebouwd, blijven ook ‘gewoon’ doorgaan. 
In de dienst van Eerste Advent willen wij richting al deze “werkers in de 
wijngaard” onze grote dank uitspreken voor hun inzet en liefde voor onze 
gemeente! 

 
Het adventsproject heeft dit jaar als thema ‘de Geluksbezorger’ 
Op de eerste zondagen van Advent lezen we uit het Bijbelboek Jesaja. Op 
meerdere plekken in dit boek gaat het over een vreugdebode, iemand die goed 
nieuws brengt, de Geluksbezorger! In de kindernevendienst horen we de 
verhalen, hebben we speciale activiteiten en leven we samen toe naar Kerst. 
 

Vanmiddag: Kliederkerk van 4 - 94 jaar  
Tijd & locatie: vanaf 16.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Bussum 

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Dat is de Kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met 
mensen die weinig of niets met kerk hebben maar ook met meer betrokken 
kerkleden. De naam is niet voor niets gekozen. Die wijst op de chaos, het geklieder, 
van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is 
aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit 
van de kliederkerk helpt kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor 
van Jezus te gaan. 

De Kliederkerk is voor jong en oud samen. Het is ideaal voor gezinnen met 
kinderen, maar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen, ooms of tantes met neefjes 
en nichtjes, of jouw buurkinderen kunnen meedoen. 
 
Activiteiten deze week: 
Maandag 24 november: Gesprekskring rond Bijbel en leven 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Dinsdag 25 november: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 

Dinsdag 25 november: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk 
 

Komende zondag: 
30 november: De eerste zondag van Advent  
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 
en afscheid van ouderenpastor Agaath Schilder-Verhoef 
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Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 

 

Dit jaar zullen voor het eerst op 3 zondagavonden in de Adventstijd gezamenlijke 
vesperdiensten worden gehouden, uitgaande van de Katholieke parochie en de 
Protestantse gemeente Naarden. 

We doen dit al jaren samen gedurende de 40-dagentijd, maar in goed overleg met 
de voorgangers is er voor gekozen om dit nu ook in de Adventstijd te doen.  
Alle diensten vinden plaats in de Grote Kerk en beginnen om 19.30 uur. Het zijn 
samenkomsten met lezingen uit de Psalmen en het boek Jesaja, meditatie en 
gebed; zij worden opgeluisterd met zang door verschillende koren en begeleid 
door Wybe Kooijmans op het orgel. 

De diensten duren ongeveer 3 kwartier.  

Zondag 30 november 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: mw. Agaath Schilder-Verhoef 
Psalm en lezingen: Psalm 25: 1-25, Jesaja 5: 1-8 
m.m.v. koor Vespera Lux van de St. Jansbasiliek uit Laren o.l.v. Paul Snoek 
 
Zondag 7 december 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: Pastoor S. Koppers 
Psalm en lezingen: Psalm 80: 1-2, Jesaja 40: 1-11 
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld 
 
Zondag 14 december Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk – 19.00 uur! 
Voorgangers: Pastoor S. Koppers en ds. Evert-Jan van Katwijk 
m.m.v. Vocaal ensemble Klank o.l.v. Nathan Taks, Muziekvendel Nardinc  
en het koor van basisschool de Tweemaster 
 
Zondag 21 december 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
Psalm en lezingen: Psalm 24, Matteus 1: 18-25 
m.m.v. Cecilia koor o.l.v. Piet Philipse en Klaas de Haan op het orgel 
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Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
 

about:blank

